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‘Je ziet er moe uit, jongen. Heb je wel geslapen?’

‘Een beetje, maar niet genoeg. Raak je daar ooit aan gewoon, 
aan die wisselende uren?’ Paul schudt zijn hoofd. ‘Nooit. 
Vergeet dat maar, wat ze ook beweren. Je gaat moe door het 
leven.’ Hij legt een gerimpelde hand op mijn arm. ‘Kom nu 
maar van die bus af ’, zegt hij. ‘Tijd om naar huis te gaan.’ 
Mijn handen ontspannen. Ik voel hoe verkrampt ze het 
stuur omklemden. Ik meld me af aan de boordcomputer. 
Tik tik. Piep. 

Tijdens zijn opleiding tot huisarts krijgt Egmont Ruelens verschillende 
bus- en tramchauffeurs over de vloer met stressklachten en fysieke 
problemen. Ze flirten met een burn-out. Hij besluit een masterthesis 
te maken over de werkomstandigheden van bus- en tramchauffeurs in 
Antwerpen. Maar om de situatie écht te kunnen inschatten, gaat hij zelf 
een jaar aan de slag als buschauffeur. Incognito. Dit boek is zijn verhaal.

Egmont Ruelens (1985) is huisarts en lid van Weerwerk, een collectief van artsen 
en syndicalisten dat nadenkt over gezondheid op het werk. Hij schrijft geregeld 
opiniestukken in De Morgen. 

‘Sterk en authentiek relaas over werk, 
vreugde en lijden van de buschauffeur. 
Vlijmscherpe sociale analyse.’ 

— Vincent Scheltiens, Universiteit Antwerpen
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